
“Koken op houtvuur” 2017, een succes!

Wat was het prachtig winters weer tijdens het
houtvuurkamp. De kampeerveldjes waren bedekt met
een mooi laagje sneeuw, het vroor licht en een bleek
zonnetje liet zich zien toen we vrijdag 27/1 aankwamen
op de Brobbelbies.

Een aantal mensen kwamen vrijdag hun tentje al
opzetten om te genieten van de mooie “Brob” en zich
te warmen aan het inmiddels comfortabel brandende
kampvuur.

Op zaterdagochtend werd door velen het kookvuur
gebruikt om het ontbijt te bereiden, stonden de
keteltjes te stomen voor een lekker kopje thee en er
werd menig eitje gebakken (met of zonder spek) boven
het houtvuur.

Al snel liep de kampvuurkuil vol met enthousiaste
deelnemers en werd iedereen aan het appeltjes schillen
gezet zodat we bij de koffie een lekker stukje, boven het
kampvuur gebakken appeltaart konden eten.

We mochten ons verheugen op meer dan 25 deelnemers, en
buiten de grote kampvuurkuil werd er ook gekookt aan de
kleine kookvuurplaatsen. Van een grote portie basisdeeg
kon een ieder op eigen wijze brood bakken. Het bereide
brooddeeg begon te rijzen en spoedig kwamen er mooie
broodjes tevoorschijn.



In de middag ging iedereen aan de slag voor de
avondmaaltijd. Erg veel creatieve en vindingrijke
technieken hebben we gezien. Er werd bv “begraven
vis” gemaakt; makreel met kruiden in de folie verpakt
en daarna in een kuil gelegd die verwarmd was door er
eerst een tijdje heet gestookte houtskool in te leggen.
Afgedekt met aarde een aantal uren laten garen en een
heerlijk visje werd later opgegraven. We mochten
allemaal proeven!! Mmmmjammie!!

Er was een up side down pizza, weliswaar niet zo’n succes
qua handigheid, maar smaakte wel goed. Verder werden
er diverse stoofpotjes, tosti’s, wafels en pannenkoeken
bereid op heel veel verschillende manieren. Er werden
broodjes gebakken op een heet gestookte steen, stoofpot
boven een zelf geknutseld hout-oventje, brood gebakken
aan de stok. Teveel om op te noemen.

Hoewel het heel fijn was dat er een voorraadje
brandhout voor ons klaar lag, is het toch een goede
gewoonte om te zorgen dat de houtvoorraad op peil
blijft zodat er voor een volgende kampeerder ook wat
hout klaar ligt. Er werd flink wat hout verstookt, dus ook
veel hout gekloofd, en zelfs onderricht hierin gegeven.
Jong geleerd en oud gedaan?

Na een supergezellige avond gingen we heerlijk

verwarmd door het kampvuur onder de wol en/of dons.

Gewekt door het zonnetje, kwamen veel kampeerders
naar de kampvuurkuil voor het ontbijt. Toos had het vuur
al aan, en in menig keteltje kookte spoedig het water
voor thee of koffie.

Als laatste onderdeel hebben een aantal van ons nog een
Zweedse kruidkoek gebakken in de Dutch Oven. Deze
internationale combi smaakte heerlijk bij de koffie.



Van een enthousiaste deelnemer kregen Toos en ik een aardig
bloemetje als dank voor de organisatie. We waren zeer aangenaam
verrast.

Uiteindelijk kwam ook aan dit leuke winterkamp een einde, werden
alle spullen opgeruimd, de tentjes afgebroken en keerde de rust
weder op de Brobbelbies. We mogen terugkijken op een zeer
geslaagd en erg gezellig winterweekeind.

Toos en Carla


